deboerin INSPIRERENDE BOERIN

Codperatie

INSPIRERENDEBOERIN

SABINA VANDEWEYER
BOERIN-POLITICA

leeftijd: 49 e partner: Luk Francken
(53) ® dochters: Jana (21), Floor (18) en
Sam (16) ® woonplaats: Wuustwezel ®
bedrijf: 120 koeien, 100 stuks jongvee
® baan: boerin, bestuursfuncties en

| gemeenteraadslid in Wuustwezel

VECHTEN VOOR TOEKOMST
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bestuurslid ben je beperkt. Met actie-

voeren verander je het beleid niet.

BELEID MEE SCHRIJVEN

‘Dit jaar stond ik voor cd&v op de lijst
voor het Vlaams Parlement, de provin-
cie en de gemeente Wuustwezel. Vast-
beraden om beleid mee te schrijven en
onze regio op de kaart te zetten. Ik ben
gekozen als gemeenteraadslid en ga
het beste voor de boer naar boven ha-
len. Ook vind je mij tussen de koeien.
Mijn man is soms vier dagen per week
op pad als zelfstandig monteur. Ons
bedrijf is zo ingericht dat het meeste
werk alleen gedaan kan worden.

GEZOND BOERENVERSTAND
‘Bijna dagelijks heb ik contact met mi-
nister van Landbouw en Omgeving Jo
Brouns. Ik update hem over de gang
van zaken op onze boerenbedrijven
en geef hem praktische skills mee.
Hij heeft daar oren naar en heeft zo al
veel gezond boerenverstand meege-
kregen. Dat heeft de sector nodig’’

SECTOR VERDEDIGEN

‘Mijn motivatie ontstond toen mijn klas-
titularis tijdens mijn diploma-uitreiking
zei: “lk hoop dat je de sector blijft ver-
dedigen zoals je altijd hebt gedaan.”
Daar zet ik me vol voor in en daar krijg
ik energie van. Want zoals op mijn trui
staat: “Niet vergeten, de boeren zor-

”

gen voor uw eten”.




