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Op de Potzdammerplatz in Berlijn zag ik dit 
voorjaar een vrouw foto’s maken met haar 
mobiele telefoon. Tot zover niets onge-
woons. Wat mij opviel, was dat ze haar mo-
bieltje aan een stok had vastgemaakt, zodat 
ze als het ware een wat langere arm had. Ik 
dacht dat ze foto’s maakte van de omgeving 
en dat die stok haar hielp aan een hoger 
perspectief om over de mensen heen te 
kunnen fotograferen of zoiets. Het was dui-
delijk dat ik van dit fenomeen nog niks had 
begrepen. Het gaat hier om de zogenaamde 
selfie-stok. Een stok, die je aan je telefoon 
vastmaakt, zodat je selfies kunt maken met 

alle bezienswaardigheden op de achter-
grond. Dat lukt beter als je de camera iets 
verder van jezelf kan afhouden. Toen ik het 
eenmaal door had, zag ik ze ineens overal, 
de selfiemakers met hun stok die de hoog-
tepunten in de stad reduceren tot een ach-
tergrond bij hun eigen portret. De selfie is 
sinds een paar jaar al een opvallend ver-
schijnsel natuurlijk, maar dat geldt zeker 
voor de behoefte om overal selfies te maken 
met beroemde plaatsen als achtergrond. Of 
andersom, de behoefte om jezelf - met de 
selfiestok - overal op de voorgrond te zet-
ten. Zou het hier kunnen gaan om een 
sterke behoefte aan zelfbevestiging?

Hebben we daar heel misschien in de bo-
demwereld ook wel eens een beetje last 
van? De bodem is niet hip en niet zo op-
vallend in het dagelijkse verkeer. De bodem 
is onderdeel van de omgeving, van het de-
cor en is meestal in stilte en op de achter-
grond actief. De bodem is nogal introvert. 
Er gebeurt van alles achter de coulissen, 
maar niemand die het merkt. En introver-
tie wordt in onze samenleving - ten on-

rechte - sterk ondergewaardeerd. 
Extravertie is de norm. Aanpalende vakge-
bieden als energie en water profileren zich 
gemakkelijker dan bodem. Ze zijn een 
graadje extraverter en iets beter zichtbaar. 
Voor bodemprofessionals is dat wel eens 
irritant. “We moeten bodem meer op de 
voorgrond plaatsen!”, was ook mijn idee, 
en laten zien hoe we met de bodem het 
middelpunt vormen van de maatschappij, 
de as waar bijna alles om draait wat voor 
ons dagelijkse leven belangrijk is: voedsel, 
drinkwater, energie, klimaat, biodiversiteit, 
antibiotica. En voor je het weet ben je een 
licht minderwaardigheidscomplex aan het 
overcompenseren met een selfiestok en een 
heleboel bodemselfies. 

De bodem is introvert, maar heeft ook veel 
diepgang. Dat is misschien ook wat ons zo 
aanspreekt. Stille wateren hebben diepe 
gronden. In stilte speelt zich in de bodem 
van alles af, waarvan we als maatschappij 
enorm profiteren. Die kracht, dat vermo-
gen, kunnen we laten zien. Niet door te 
roepen dat bodem zo belangrijk is en op de 
voorgrond moet staan (wat ons toch niet 
ligt), maar juist door te accepteren - en te 
laten zien - dat bodem op de achtergrond 
een belangrijke dienende, en vaak geruislo-
ze rol speelt, en zo veerkrachtig en zelfher-
stellend is. Als we ons best doen is de bo-
dem op deze aarde bijvoorbeeld makkelijk 
en ook nog op een duurzame manier in 
staat om 10 miljard mensen te voeden, om 
maar eens een positief achtergrondgeluid te 
laten horen en wat tegenwicht te bieden 
aan de hardnekkige zorg voor overbevol-
king, die ons al sinds de jaren zestig plaagt. 
Wat een potentie, wat een stille kracht. De 
bodem is de naar binnen gekeerde held die 
op de achtergrond de voorwaarden schept 
voor een duurzame en welvarende samenle-
ving. Bodem is van de introvertie, van diep-
gang en van de lange termijn. Van doorzet-
ten en van veerkracht. Net als de mensen 
die er in werken. 
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