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Verder kijken

Sytze Keuning

Op een zonnige zondagochtendwandeling
langs de Opsterlandse Compagnonsvaart
(ooit gegraven voor de turfschepen) zag ik
verderop twee mannen op het zandpad
staan. Beiden met hun blik naar de grond
alsof ze iets zochten. Dat bleek te kloppen.
Toen ik dichterbij kwam speurden beide
mannen nog steeds het zandpad af. De
jongste van de twee, een vijftiger, sprak ik
aan: ‘bent u iets kwijt misschien?’ Het ver-
haal stroomde er meteen uit. Hij had met
zijn vader een poosje op het houten bankje
aan de bosrand gezeten, waar je een mooi
uitzicht hebt over de vaart. Hij had nog op
zijn mobiele telefoon gekeken en even later

waren ze weer verder gelopen. Net weer on-
derweg ontdekte hij dat hij zijn telefoon
kwijt was. Ze waren meteen teruggelopen
omdat hij vermoedde dat hij de telefoon op
het bankje had laten liggen. Maar nee.
Daarom speurden ze nu de omgeving van
het bankje en het zandpad af op zoek naar
de telefoon. ‘Misschien is het mobieltje dan
toch uit mijn zak gevallen’ speculeerde hij.

De man vroeg of ik een telefoon bij me had
en of ik zijn nummer zou willen bellen, om
zo de telefoon met de beltoon te lokalise-
ren. Ik had mijn telefoon op zak (stappen-
teller aan) en wilde dat graag voor hem
doen. Hij begon de cijfers van zijn nummer
op te noemen, zodat ik deze kon intoetsen,
maar door de stress (denk ik), kon hij zijn
eigen 06 nummer maar deels reproduceren.
Dat werd dus niks. Toen vroeg hij of hij zijn
moeder mocht bellen met mijn mobiel. Dat
nummer had hij ook niet paraat, maar zijn
vader gelukkig wel. Hij belde zijn moeder,
die tot ieders opluchting opnam en vroeg
haar in het Fries of Mem zijn mobiel wilde
bellen. Dat ging ze meteen doen. De minu-
ten verstreken, maar we hoorden niks.

‘Verdorie ik had hem op stil gezet’ ver-
zuchtte de man en de moed zonk hem die-
per in de schoenen. Naarstig zocht hij ver-
der. Tk vond het sneu en hielp een tijdje
mee, maar zonder resultaat. Met een licht
schuldgevoel besloot ik om afscheid te ne-
men en verder te lopen, dit kon immers
weleens heel lang gaan duren, en wenste ze
succes.

Ze hebben er heel mooi weer bij dacht ik
om mijn afhaken nog wat te rechtvaardi-
gen. Ik was nauwelijks veertig passen verder
toen ik op het eerstvolgende bankje dat ik
tegen kwam iets zag liggen dat waarachtig
op een mobiele telefoon leek. ‘Dat zal toch
niet waar zijn’, schoot het door mij heen.
Verrast pakte ik de telefoon op, een
Samsung, en zag op het scherm dat er ge-
beld werd. ‘Mem’ stond er in het scherm.
Het toestel trilde in mijn hand. Ik liep snel
terug naar beide mannen en ‘hun’ bankje.
Enthousiast en opgelucht nam de man zijn
telefoon in ontvangst. Hij was blij, maar
ook verbaasd dat uitgerekend de opgever
zijn telefoon had gevonden. De wet van
Murphy had hem te pakken gehad.
Telefoon kwijt, die op trilstand staat. Maar
de echte valkuil was natuurlijk dat ze bij de
eerste de beste bank waren gestopt en er
zondermeer vanuit gingen dat dit het bank-
je was waarop ze hadden gezeten. Gek ei-
genlijk dacht ik, dat ik ze juist kon helpen
door mijn hulp te staken en mijn weg te
vervolgen.

Les 1. Soms is helpen, gewoon doorlopen.

Les 2. Bij het oplossen van een probleem
moet je bijwijlen wat verder kijken (dan het
eerste bankje). Ik denk bijvoorbeeld aan het
oplossen van de stikstofproblematiek. Met
het halveren van de veestapel stop je bij het
eerste bankje, in plaats van verder te kijken:
waar halen wij al die stikstof vandaan (on-
der andere soja uit Brazilié) en daar iets
aan doen.
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