
I N M E M O R I A M 

Stefan Ouboter 
Op 10 februari 2008 is Stefan Ouboter 
overleden. Ik zag nog nooit zo veel men
sen bij een begrafenis. Dat zegt heel veel 
over Stefan en hoe hij mensen aan zich 
wist te binden. 
Namens alle mensen uit bodemland 
hield Wim Kooper een warme toespraak. 
Met veel anderen heeft Wim van nabij 
meegemaakt dat Stefan met zijn hoofd en 
zijn hart werkte. 
Wim was getroffen door een stuk in het 
tijdschrift Bodem dat Stefan schreef vlak 
nadat zijn vrouw Janke was overleden. 
Daar verbond Stefan het verlies van 
Janke, en de leegheid die zij achterliet, 
aan het Europese bodembeleid. Hij 
gebruikte daarbij het woord Plek (met 
hoofdletter). De Plek, daar waar je samen 
bent, geeft betekenis. Ook na de dood. 
Stefan zag een gezonde bodem al heel 
vroeg als onderdeel van een leefomgeving 
met kwaliteit. Dat leidde tot de oprich
ting van de Netwerkorganisatie voor 
Omgevingskwaliteit. De collega's van 

NOK vertelden mij dat ze de visie, de 
inspiratie, de wijsheid en de mensgericht
heid van Stefan heel erg gaan missen. 
Ook ik bewaar goede herinneringen 
aan het werken met Stefan. Hij bedacht 
ooit dat we met Lucas Derks het boekje 
'Communicatie over bodemverontreini
ging, gesprek tussen een deskundige, een 
psycholoog en een ambtenaar' zouden 
gaan schrijven. Gewoon door elkaar 
berichten te sturen en die te bundelen. 
Dat boekje werd erg populair en bracht 
ons zelfs op het toneel tijdens een 
BodemBreed congres. 
'Mens durf te leven' zongen Stefan 
en Janke jaren geleden op een bruiloft 
in Wageningen. Het lied werd ook bij 
de begrafenis van Stefan ten gehore 
gebracht. Stefan durfde te leven. 
Hij deed veel op zijn eigen manier, hij 
maakte het spannend. Door zijn eigen 
benaderingswijze viel Stefan in positieve 
zin op, ondanks zijn bescheidenheid. 
De redactie van Bodem is dankbaar 
voor de bijdragen die Stefan aan dit 
tijdschrift heeft willen leveren. Zij wenst 
zijn dierbaren veel sterkte bij het ver
werken van dit grote verlies. 

TTieo Edelman, 
namens de redactie van Bodem 

Onderstaande tekst ontving ik van de collega's van Stefan binnen NOK. 

Lieve Stefan, 

Visionair / Inspirator / Wijsheid / Mensgericht: dat zijn woorden die bij ons boven komen als we aan je denken. 

Visionair 
Netwerkorganisaties waren nog geen gemeengoed, toen jij voorzag dat het prettig werken zou zijn in een netwerkorganisatie als NOK. 
En je richtte je eigen netwerkorganisatie op: verbindingen, werken met mensen, synergie is wat het netwerk moest brengen. 

Inspirator 
Van velen. Je keek over grenzen, voorbij hokjes en muurtjes. De kwaliteit van de leefomgeving is niet alleen een mooie groenstrook. 
Maar gaat ook over samenleven en elkaar begrijpen en begrip op kunnen brengen. Gaat ook over spiritualiteit en over plezier met 
elkaar kunnen maken. Met deze inzichten inspireerde je velen, waaronder je NOK-genoten. 

Wijsheid 
Hoeveel mensenkennis kan iemand hebben? En dat in zo'n kort leven? Jouw wijsheid trof ons altijd weer. We zien dit terug in je 
kinderen, Tanneke, Kees en Maaike. De kracht en wijsheid die zij in deze tijd weten op te brengen, grenzen aan het onmenselijke. 
En toch weer zo menselijk, zo Stefan. 

Mensgericht 
Wij bewonderden jouw gerichtheid op mensen. Jij wist te verbinden, in en door vertrouwen. Als leden van NOK voelen wij ons 
bevoorrecht dat wij daar deel van hebben kunnen zijn. Jouw gedachtegoed zullen wij als NOK proberen verder te dragen. 

Lieve Stefan, bedank voor alles, je blijft in ons hart. 

De leden van NOK 
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