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Op Schiermonnikoog tijg ik graag naar de oostpunt, wat een lange 
en soms zware fiets- en wandeltocht vereist van zo’n 35 kilometer 
uit en thuis. Zacht, nat zand waarin je wegzakt, glibberig slijk, mul 
zand, tegenwind, dazen, messchelpen en duindoorns die je voeten 
en banden lekprikken… 

Maar dan heb je ook wat! De Balg: een zich kilometers uitstrek-
kende strandvlakte waar zand, zon, wind en zee vrij spel hebben, 
met natuurlijke duinvorming, glinsterende slenken, de halve rode 
lijst aan zeldzame bloemen, uitzicht op Rottum. Dit alles bij het ge-
loei van zeehonden en onder het krassende commentaar van ele-
gant door de lucht dansende grote sterns. Nergens is Nederland zo 
woest en ledig, hier is nog wildernis.

Er zijn altijd enkele avonturiers zoals ik die zich erheen wagen. Ik 
loop met een boog om de bij vloed rustende vogels heen. Ik ben de 
enige die omloopt. Ik zie wandelaars al dan niet met hond alle vo-
gels opjagen. Niet voor niets zijn er vooral meeuwen. Die grote 
sterns komen hier vissen, maar broeden doen ze hier niet. Te druk.
 
Ik verzamel plastic afval, om de 2 meter raap ik een plastic koordje 
op, afkomstig uit een visnet. Het is vooral scheepsafval wat er ligt: 
visnetten, kabels, oliejassen, dienbladen en keukenverpakkingen, 
jerrycans, emmers. Ik neem alleen plastic mee en alleen de kleine 
dingen, en zeul toch weldra met twee zware afvalzakken.
 
Die paar wandelaars verstoren de stilte niet, en vullen de leegte 
niet. Ik vind het heerlijk op de Balg. Ik kan er eindeloos zwerven, 
schelpen zoeken, en ongezien zwemmen zonder mijn zwembroek 
nat te maken. Maar twee keer per dag rijdt er een door een trekker 
getrokken bus met twintig, dertig badgasten naartoe, die een half 
uur rondstruinen. Ze schrikken als ze mij als een soort Jan Wolkers 

uit zee zien opduiken. 

Ze turen even door een kijker naar de zeehonden, eten een onver-
mijdelijke snack en drinken uit hun onvermijdelijke fles. En dan 
heeft hun bezoek wel lang genoeg geduurd. Zonder enige inspan-
ning zijn ze voor 16 euro per persoon een authentiek landschapsbe-
levingsavontuur rijker. Ze willen er niet naartoe, ze willen er niet 
eens echt zijn, ze willen er geweest zijn.

Dat Europa door horden toeristen onder de voet gelopen wordt, is 
dankzij Ilja Pfeiffer algemeen bekend. Dertig jaar geleden reisde ik 
de wereld over en kwam ik er al achter dat ik de reisgids alleen 
moest gebruiken om te zien waar ik niet naartoe moest. Ik toog 
naar wat niet vermeld of zelfs ontraden werd.

Intussen zijn ook die afgeraden plekken niet meer veilig voor de 
massa’s authentieke avonturiers. Wat kan ik ervan zeggen, ik ga er 
zelf ook heen. Ik kwam op Spitsbergen steenrijke Russen tegen die 
zich niet om het landschap, het licht, de ijsberen of walvissen be-
kommerden, maar die overal geweest wilden zijn. 

Een paar keer bezocht ik Rottum. Eén van de zeldzame natuurge-
bieden waar je niet zomaar naartoe mag. Mocht. Intussen vaart er 
een veerboot naartoe uit Lauwersoog. Ook Rottum is opgeofferd 
aan recreanten die een authentiek avontuur willen kopen, die er 
zonder enige inspanning, snoepend en drinkend geweest willen 
zijn.

Koos Dijksterhuis treft overal dagjesavonturiers

Koos Dijksterhuis beschrijft dagelijks natuurobservaties in Trouw, en schrijft boeken en vormvaste verzen op rijm. 

Duizendknoop

 Met belangstelling las ik in Bionieuws 
van 6 juli het artikel van Koen Moons 
‘Gezocht: de achilleshiel van de dui-
zendknoop’. Jammer genoeg gaat dit 
artikel vooral over de bestrijding van 
de duizendknoop, terwijl er zoveel 
meer te vertellen valt over deze 
fraaie maar lastige plant. Ter relati-
vering van de vele paniekverhalen 
over de duizendknoop schreef ik in 
Urtica (juni 2018), het blad van KNNV-
afdeling Wageningen en omstreken, 
iets over deze interessante soort. Het 
artikel is een samenvatting van drie 
blogs die zijn na te lezen op de web-
site van de Stichting Renkums Beek-
dal (www.renkumsbeekdal.nl/aut-
hor/wim).
Een populatie Japanse duizend-
knoop is prachtig om te zien, als je er 
oog voor hebt. Een slagorde van meer 
dan manshoge stengels, sierlijk nei-
gend naar het licht. In september ge-
tooid met fraaie, witte bloemplui-
men, drukbezocht door talloze soor-
ten insecten. Helaas hebben veel 
mensen zo’n hekel aan hem gekre-
gen dat ze zijn schoonheid niet meer 
zien.
In mijn artikel staat het antwoord op 
de vraag van Koen Moons: ‘De nei-
ging van duizendknoop om, na ver-
lies van een scheut, steeds nieuwe 
scheuten te maken is zijn kracht en 
tegelijk zijn achilleshiel. Door conse-
quent alle nieuwe scheuten te verwij-
deren voor zij voedingsstoffen kun-
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nen teruggeven aan de wortelstok, 
kan je de wortelstok zichzelf laten 
uitputten.’
Ook geef ik aan wat de achilleshiel is 
van de bestrijders van de duizend-
knoop: ‘Professioneel toepasbare be-
strijdingsmethoden zijn of niet effec-
tief, zodat je aan de gang kunt blij-
ven, of ze zijn ecologisch of maat-
schappelijk ongewenst, want te scha-
delijk, te arbeidsintensief, of te rigou-
reus. Het grootste probleem is dat er 
altijd stukjes wortelstok blijven le-
ven die weer kunnen uitgroeien tot 
een grote plantenmassa. Effectieve 
bestrijding vereist een frequente, 
langdurige en zorgvuldige nazorg.’
Een oplossing geef ik ook: ‘In Ren-
kum hebben ze begrepen dat je de 
bestrijding van duizendknoop heel 
goed aan vrijwilligers kunt overla-
ten. Het frequent verwijderen van de 
laatste scheutjes is erg arbeidsinten-
sief en vereist een lange adem. Dat is 
niets voor grote terreineigenaren en 
professionele bedrijven, maar een 
kleine moeite voor een vrijwilliger 
die regelmatig langs een populatie 
duizendknoop wandelt.’ 
Ik hoop wel dat de bestrijders een 
paar populaties met rust laten om 
het ecologische inburgeringsproces 
een kans te geven, maar ook om ge-
woon te kunnen genieten van deze, 
ondanks alles, mooie plant.

Wim Braakhekke, 
Bennekom

Sorry

Sorry als ik jouw column te serieus 
nam, en de dubbele bodem miste, 
maar ik zag ‘m echt niet (column 
‘Sorry’, Gert van Maanen, Bionieuws 6 
juli). Daarom neem ik het betoog 
serieus. Ik denk dat sorry zeggen he-
lemaal niet gemakkelijk is, want je 
zegt sorry als je iets echt fout gedaan 
hebt, terwijl je te goeder trouw dacht 
dat je het goed deed. Alleen als je snel 
even gemakkelijk sorry zegt voor van 
alles dat misging in de wereld, of je er 
nu zelf bij betrokken was of niet, dan 
is het makkelijk. Het wordt nog mak-
kelijker als je dan ook al kunt aange-
ven wie er het meest schuldig is (jij 
niet, maar wel...). Dergelijke sorry’s  
wantrouw ik van harte, daar zeg ik 
geen sorry voor.
Ik denk dat de hele gedachte van 
sorry zeggen voor collectieve schuld 
aan iets dat ooit ver voor ons fout is 
gegaan, een belachelijke exercitie is, 
lees daarover ook het uitstekende es-
say van Eric C. Hendriks in NRC Han-
delsblad van vrijdag 5 juli (‘Er staat 
geen rekening open met het slaver-
nijverleden’). Het leidt tot niks posi-
tiefs, integendeel, en vooral niet als 
het van die gemakkelijke sorry’s zijn. 
Ook deze is te makkelijk: Er is iets 
mis met de landbouw (dogma van pu-
blieke opinie en populair op social 
media in Nederland), en Wageningen 
heette landbouwuniversiteit, weet 
veel van landbouw en heeft er veel in 
betekend, ERGO schuldig. Net als jij 

kom ik van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen. Met het Rijk is ook van alles 
mis (het Rijk jaagt bijvoorbeeld dage-
lijks, eh sorry, minutelijks, zwermen 
vliegtuigen over mijn huis), dus ik 
denk dat alle Rijksuniversiteiten nu 
wel sorry mogen zeggen. Gelukkig 
hebben we daar meer van dan land-
bouwuniversiteiten, daar wordt de 
schuld weer collectiever van. 
De inhoud: Ipbes geeft aan dat de bio-
diversiteit snel achteruit gaat, en dat 
het mede door de landbouw komt, 
met name de moderne efficiënte 
landbouw. De landbouw die er ook 
voor heeft gezorgd dat we de laatste 
decennia geen honger meer hebben, 
behalve in conflicten (zoals in Je-
men, daar liggen weer mooie sorry-
rollen voor andere takken van weten-
schap). Bij Yuval Noah Harrare 
(Sapiens, 2014) las ik dat sinds Homo 
sapiens begon de wereld over te trek-
ken, alle andere hominidae hun 
beste tijd gehad hadden, maar dat 
ook heel veel dieren, eerst de grote, 
rap uitstierven. Zelfs al voor de uit-
vinding van de landbouw. Ook de 
trek van sapiens naar Australië leidde 
tot rap uitsterven van allerlei grote 
dieren, terwijl de oorspronkelijke 
Australische sapiens nooit landbouw 
hebben bedreven. 
Wageningen Universiteit vierde on-
langs het 100-jarig bestaan, dus die 
eerste tientallen duizenden jaren 
voor 1918 van achteruitgang van de 
biodiversiteit zijn van voor ‘onze’ 
tijd. 

Ipbes benadrukt dat het wel heel snel 
gaat. Dat is zo. Maar in het perspec-
tief van ‘schuld’ (en dus sorry zeggen, 
mits je dat meent), zou het wel eens 
kunnen zijn dat de eerste reeks gene-
raties sapiens het nog sneller deden 
dan wij, per individu gerekend. Wij 
zijn met miljarden, zij waren een 
paar verspreide handjes vol. Maar ja, 
wat maakt dat uit, ze zijn onze voor-
ouders, dus we kunnen ook namens 
hen sorry zeggen.

Tjeerd Blacquière, bijenonderzoeker, 
Wageningen Plant Research

Wat kan ik ervan zeggen, ik ga er zelf 
ook heen


