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Voorjaarspark Keukenhof trekt in acht weken tijd meer dan een miljoen 
bezoekers, uit alle windstreken. Wie zijn die mensen? Hoe weten zij van het 
bestaan van het park? En… wat vinden ze ervan? Op zoek naar antwoorden 
op deze en andere vragen, stapte Greenity op de bus van Tours & Tickets in 

Amsterdam voor een middagje Keukenhof. ‘It is really awesome.’

Tekst: Monique Ooms | Fotografi e: René Faas

‘The fl owers speak 
for themselves’

Wil je een dagje naar Keu-
kenhof? In Amsterdam 
struikel je bĳ na over de 
winkels van Tours & Tic-

kets, de reisorganisatie die bustours naar 
het voorjaarspark in Lisse organiseert. Op 
het Damrak is zelfs een speciale Keuken-
hof-winkel. Nadat de tickets zĳ n geboekt, 
verzamelen we op het Centraal Station, 
waar gids Tineke en chauffeur Dan ons 
opwachten bĳ  de bus. Tineke geeft alle 
gasten een hand en inventariseert de na-
tionaliteiten die vandaag meereizen. “Von 
Deutschland? Guten Morgen, herzlich 
willkommen”, klinkt het stralend. 

DE EERSTE KEER
In de bus vertelt ze: “In het hoofdseizoen, 
vanaf half april, rĳ dt deze bus zes keer per 
dag naar Keukenhof. Bĳ  elke terugkomst 
leveren we zo’n negentig blĳ e mensen af.” 
Begin april is het nog wat frisjes en staan 
nog niet alle voorjaarsgewassen in bloei. 
“Het is altĳ d belangrĳ k om de verwach-
tingen al in de bus wat te managen, om 
scheve gezichten te voorkomen.” Over het 
algemeen zĳ n de meningen ‘heel positief’, 
is haar ervaring. “We rĳ den via de bollen-
velden naar het park, en onderweg wordt 
er al fl ink gefotografeerd. Je moet je voor-
stellen dat het voor de meeste mensen de 
eerste keer is dat ze zoveel voorjaarsbloei-
ers bĳ  elkaar zien.” Ze vertelt veel, maar 
laat ook pauzes vallen in haar verhaal, 
want: ‘The fl owers speak for themselves’.
In de bus zitten Lynda Webb en Alan 
Dunlop zich al te verheugen op wat gaat 
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komen. Ze wonen in Engeland en Lynda’s 
moeders is van Nederlandse afkomst. 
“Dit is al de vĳ fde keer dat we in Am-
sterdam zĳ n. Steeds waren we er niet op 
het goede moment voor Keukenhof en de 
bollenvelden. Nu hebben we het bewust 
zo getimed, we wilden het zo graag zien.” 
Na hun eerdere bezoeken namen ze wel 
bloembollen mee naar huis, voor zichzelf 
en hun familieleden. “Die staan prachtig 
te bloeien.” Ze hebben wel een beeld van 
wat ze kunnen verwachten, want natuur-
lĳ k hebben ze op de site van Keukenhof 
gekeken. “We kĳ ken er enorm naar uit, 
we gaan heel veel foto’s maken.”

‘AMAZING’ 
Terwĳ l Tineke haar gasten in vĳ f talen 
bĳ praat over de ins en outs van het bol-
lenvak, vliegt de tĳ d om. Dan stuurt de 
bus het parkeerterrein op en juist op dat 
moment klettert de regen uit de Holland-
se lucht. “Veel plezier!” wenst Tineke de 
Keukenhof-bezoekers nog snel in vĳ f talen 
toe, terwĳ l een zee van paraplu’s uit het 
zicht verdwĳ nt. Eerst maar even schuilen 
in het Willem-Alexander Paviljoen. Daar 
spreken we Uliana en Sofi a, twee stewar-
dessen uit de Oekraïne. Zĳ  gebruiken hun 
stop-over in Nederland voor een bezoek 
aan Keukenhof, samen met een groepje 
collega’s. En daar hebben ze geen spĳ t 
van. “It’s amazing”, vinden ze. Sofi a: “Ik 
hou van bloemen, en ik heb er nog nooit 
zoveel bĳ  elkaar gezien als hier.” Vooral 
gele tulpen vinden ze mooi, tulipa ‘Flash-
back’ trok specifi ek hun aandacht . “Die 
zou ik graag thuis in een vaas op tafel 
willen hebben.”

Edmond McMullen uit Noord-Ierland heeft 
een camera met een enorme lens om zĳ n 
nek hangen. “Dit is nu al de vierde keer 
dat ik op Keukenhof ben en het is elke 
keer anders. Wat me vooral aantrekt? Ik 
kan niet kiezen, alles is mooi. Vorige keer 
was ik aan de late kant in het seizoen, 
nu ben ik misschien een beetje te vroeg, 
maar evengoed heb ik alweer honderden 
foto’s gemaakt. It’s brilliant.” Het weer is 
opgeklaard, de paraplu’s zĳ n in de tassen 
verdwenen. Liza en haar moeder Victo-
ria uit Rusland wagen zich weer buiten 
en dwalen met blĳ e gezichten langs de 
bloeiende perken. Liza vertelt: “Ik studeer 
in Amsterdam en mĳ n moeder komt me 
af en toe opzoeken. Dit keer wilde ze 
graag de bloemen zien.” De tulp is favoriet 
bĳ  moeder en dochter. “Al die vormen 
en kleuren, echt geweldig. Thuis hebben 
we ook bloembollen in potten op ons 
balkon. Tulpen, die we afgelopen najaar 
in Nederland hebben gekocht.” Nu maken 

010-13 Keukenhofreis.indd   11 12-04-19   10:41



25 april 2019 

25 april 2019 

12 

‘We kijken er enorm 
naar uit, we gaan heel 

veel foto’s maken’

ze volop foto’s. “Mooie herinneringen 
voor later.” In het Juliana Paviljoen raken 
we in gesprek met een groepje nonnen in 
wit habijt. “Wij komen uit India, maar we 
werken in Duitsland.” Over Keukenhof 
raken ze niet uitgepraat. “Zo mooi! En 
heel inspirerend.”

INSTAGRAM EN FACEBOOK
Onder de oer-Hollandse molen treffen we 
Bantita met man en zoon. Ze zijn Thais, en 
wonen in Antwerpen. “We zijn hier met 
onze familie. Zij zijn bij ons op bezoek en 
wilden graag naar Keukenhof. Ze hadden 
erover gelezen op internet en zagen foto’s 
voorbijkomen op Instagram en Facebook 
en waren meteen razend enthousiast. Dus 
zijn we met z’n allen met de trein deze 
kant op gekomen.” De familie vindt het 
allemaal prachtig. “Zo kleurrijk, uniek 
om te zien. Een echte ‘must see’ als je in 
Nederland bent.” Bantita heeft zelf ook 
bloembollen geplant in haar tuin. “Prach-
tig om te zien hoe alles opkomt.”
Arenda komt uit Sri Lanka, Jennifer is van 
de Filipijnen. Ze werken allebei in Dubai 
en doen nu een tour door Europa in tien 
dagen. “Vanavond gaan we door naar 
Frankrijk.” Hun bezoek aan Keukenhof 
zullen ze niet snel vergeten. “We houden 
erg van de natuur. Voor het eerst in ons le-
ven zien we de prunus bloeien. Dat stond 
op onze bucketlist, samen met bloeiende 
tulpen en windmolens. Nu hebben we 
ze allemaal gezien op één dag. Wat een 
geweldige dag is dit.”
Aan de andere kant van het perk nadert 
een groep  bezoekers. “Wij zijn hier met 
onze studiegroep van boeren uit Zwit-
serland.” Vanmorgen kwamen ze vanuit 
Zandvoort naar Lisse. Ze vinden het park 
‘sehr schön’. “We zijn enorm onder de 
indruk. Zo veel bloemen, zo veel variatie. 
Echt fantastisch.”

MOOIE BOMEN
Carinne en Danny uit het Amerikaanse 
Alaska reizen twee weken door Europa. 
“Mijn opa komt uit Nederland en ik wilde 
altijd al eens tulpen in het veld zien 
bloeien”, vertelt Carinne. Nu zijn ze vier 
dagen in Amsterdam en een ticket naar 
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Keukenhof was snel geboekt. Ze vinden 
het park ‘awesome’. “Niet alleen de tul-
pen, de narcissen, de hyacinten en andere 
bolgewassen, maar vooral ook de bomen. 
We staan af en toe even stil om goed om 
ons heen te kijken. Wat mooi.”
Tuinman Yusein ligt op zijn knieën een 
bloemenperk bij te werken. “Als tuinman 
op Keukenhof krijg je de hele dag door 
vragen. Mensen willen weten hoeveel 
bollen we hebben geplant, hoeveel bezoe-
kers we ontvangen, hoeveel mensen hier 
werken, maar ook hoe ze bollen moeten 
planten en wanneer ze bloeien.” Hij 
beantwoordt die vragen graag. “Dat hoort 
bij ons werk. Het is alleen maar leuk dat 
mensen zo enthousiast zijn.”
Bij de stand van Queen Flowerbulbs spre-
ken we Dion van der Veek en zijn collega’s 
Rosita en Harry. “We krijgen veel kijkers 
binnen, daar gaan we mee in gesprek. We 
krijgen allerlei vragen, over het planten 
van de bollen tot en met hoeveel tulpen er 
in het park staan. Ons voornaamste doel is 
orders schrijven zodat we bollenpakketten 
kunnen toesturen. Dat loopt lekker.” De 
sfeer is goed, ervaren ze. “Bezoekers van 
Keukenhof zijn altijd erg blij, ze voelen 
zich hier in de zevende hemel tussen al 
die bloeiende bloemen. Zelfs het weer kan 
dat niet verpesten.”

VEEL FOTO’S
Iets na vier uur verzamelt het gezelschap 
zich weer bij de bus. Sommige bezoekers 
hebben bloembollen gekocht en allemaal 
hebben ze veel, heel veel foto’s gemaakt. 
“Ik kon bijna niet meer stoppen met foto-
graferen. Alles was mooi, echt een droom 
om hier te zijn”, vindt Rosita uit Spanje. 
Op de snelweg is het zo goed als stil in de 
bus. Hier en daar zit iemand te knikkebol-
len, anderen swipen door de rijke collectie 
foto’s. Tevredenheid overheerst. Op het 
Centraal Station in Amsterdam dalen we 
collectief neer uit de hemelse sferen van 
Keukenhof en begeven ons in het gedruis 
van de stad. Het is even een overgang, 
maar gelukkig hebben we de foto’s nog.  
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