
75 jaar botanische tuinen 

wagemngen 

1896 - 1971 

0700 HA WAGENINGEN 

NEDERLAND 

Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie -1972 



Inhoud 

Ten geleide 

'Waar kleine bloempjes bloeien . Dr. Ir. R. A. H. Legro 
Directeur 

Fleur en kleur W. J. M. Janssen 
Hortulanus 

Spreken planten? En hoe? Drs. K. J. W. Hensen 
Taxonoom 

Het hanteren van de tekenpen G. J. Langedijk 
Tekenaar 

De hobby van de hoogleraar Dr. H. C. D. de Wit 
Hoogleraar 

Vogelpraat rondom de Botanische Tuinen Dr. Ir. J. J. F. E. de Wilde 
Taxonoom 

De medaille en haar keerzijde 

Hekkesluiter 



Ten geleide 

Dit boekje 
heeft niet de pretentie een wetenschappelijke verhandeling te zijn, die mogelijk 
slechts weinigen zou interesseren. Integendeel, in het hier volgende is door enkelen 
onzer getracht met hun vertelsels een brede laag van belangstellenden in de natuur 
te bereiken. 

Zij, de schrijvers, 
hebben gemeend in woord en beeld iets van de belevenissen in onze Botanische 
Tuinen neer te leggen, dat ertoe zou kunnen leiden om een kennismaking met de 
tuinen te overwegen of, zo die reeds plaats vond, meer dan voorheen te genieten 
van hetgeen de groene wereld ons biedt. 

Pretentieloos dus, 
want het zijn niet wij, die de schepping van de immens mooie Natuur op onze naam 
hebben staan. Wij slechts kunnen onze diepe bewondering ervoor hebben en 
trachten te eerbiedigen en te beschermen wat in miljoenen jaren van evolutie tot 
stand kwam. Wij hopen dat dit in de volgende pagina's proefbaar is en dat ook U 
de smaak te pakken krijgt. 





'Waar kleine bloempjes bloeien 

\ 
Een van de eerste contacten met de botanie en de plantengeografie die ik mij 

nog schimmig kan herinneren, was vreemd genoeg tijdens het zanguurtje van de 
eerste klas. Van de lagere school wel te verstaan. Braaf met de armen over elkaar 
en zo hard mogelijk, zongen wij de juffrouw toe van 'het stille dal, het groene dal, 
waar kleine bloempjes bloeien'. Dat was niet het enige, er kwam nog een exacter 
houvast aan te pas: 'daar ruist de blanke waterval', en als ik mij niet vergis nog wat. 
Maar op dit punt laat het geheugen verstek gaan. Een niet al te grote interesse, 
anders dan juf te plezieren, is ongetwijfeld debet aan deze lacune. Jammer, wat 
meer wetenschap in dit verband zou mij later zo van nutte hebben kunnen zijn. 

Want hoewel dus de geografische aanduidingen waar al die schattige, kleine 
bloempjes bloeiden er niet om logen, is het toch lange tijd een raadsel geweest, in 
welke contreien dit aardse paradijsje te vinden moest zijn. Niet dat ik mij er in die 
jonge jaren erg dik om heb gemaakt, maar later toen de jaren des onderscheids 
kwamen, bleef de vraag mij kwellen. Waar in vredesnaam is in Nederland dat groe
ne en vooral stille dal te vinden, waar het - let wel, blanke - water tijdloos naar 
beneden ruist en nog niet alle bloemen in de vernieling zijn? Laat ik U, geachte 
lezer, niet langer in het ongewisse laten. Ik heb het gevonden. Dat het alleen wat 
lang heeft geduurd alvorens ik het vond, moet toegeschreven worden aan de dich
terlijke vrijheid waarmee de standplaats van het groensel werd omschreven èn het 
historisch verval waaronder ook watervallen niet uitkomen. 

De tekstschrijver nu, zo is mijn stellige overtuiging, kan met zijn bloemrijke om
schrijving niet anders gedoeld hebben dan op dat deel van het Gelders landschap, 
dat klem ligt tussen Utrechts heuvelrug en het Veluwe-massief: de Gelderse Vallei. 
Want hier, in de zuidelijkste punt van dit eeuwenoude gletscherdal, waar de uiterste 
massieven van de twee stuwwallen elkaar lijken te raken, hier ligt inderdaad een 
groene plek, waar het zeker in de dagen van toen stil was en waar toen en nu de 
kleine bloempjes bloeien. Een bescheiden Hofje van Eden dat ietwat zwaarwichtig 
wordt aangeduid met 'Botanische Tuinen van het Laboratorium voor Plantensyste-
matiek en -geografie van de Landbouwhogeschool'. 

Dat is een hele mond vol en ik kan mij voorstellen, dat sommigen die deze aan
kondiging zien, schichtig vanwege zoveel geleerde taal maar één ding denken: 
wegwezen! Dat zou te betreuren zijn, want ieder die komen wil is welkom. Stap dus 
rustig af en kom binnen het toegangshek; U wordt niet gebeten, dat is, als ieder zo 
vriendelijk is zijn of haar hond aan de lijn te houden. En als U de bloempjes Iaat 
bloeien, dan zal niemand U een strobreed in de weg leggen. Integendeel, het per
soneel, vriendelijk van nature, zal voor zover bij machte zeker Uw vragen willen 
beantwoorden of U wegwijs willen maken zo de botanie U niet eigen is. Laat ik 
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