
Graven in het bos
Het duurde even voordat mensen in Nederland waren gewend aan dood hout. Mensen dachten dat het bos dus niet opgeruimd was. Maar door 

genoeg uit te leggen dat dood hout juist goed is voor de natuur, het allerlei leven aantrekt, is dood hout inmiddels vrij algemeen geworden en hoor je 

er recreanten ook niet meer zo over. 

Dode dieren, en dan zeker grote dode dieren, zijn nog veel minder geaccepteerd. Zelfs de Tweede Kamer discussieert over grazers die ´s winters sterven 

van de honger: mag dat nu wel of niet? Of moeten we ze voordat ze van de honger sterven afschieten? En in de andere bossen: is het acceptabel als 

recreanten dode paarden, zwijnen of koeien zien liggen? Het blijft een moeilijk punt.



En dan dient zich nu de volgende vraag op: wat vinden we van dode mensen in het bos? Steeds vaker worden beheerders van bos en natuurterreinen 

benaderd met de vraag of er in het bos plaats is om doden te begraven of de as van doden te verstrooien. Voor beheerders kan het een aardige 

aanvulling op het inkomen betekenen. Maar ja, de recreanten. Wat zouden zij er van vinden als ze achter elke boom een graf tegen kunnen komen of 

als die leuke picknickweide tegelijkertijd ook een strooi-weide blijkt te zijn?
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