Serie oercollectie

Deel 7: Oud-Hollandse Kapucijner

Jan Kuster fokt in het Achterhoekse
Didam met acht koppels oud-Hollandse
kapucijners en heeft aan het eind van
het fokseizoen jaarlijks zo'n veertig dui-
ven in de kleurslag zwart-gemonnikt. Hij
fokt al 38 jaar Oud-Hollandse Kapucijn-
duiven (waarvan ruim dertig jaar
zwart).

Het was de heer Moezelaar die de Boe-
renkapucijner in Nederland in 1959
erkend kreeg. In de jaren zeventig ver-
dwenen de beste fokdieren naar West-

Duitsland. Op aandringen van Moeze-
laar wist Kuster via alerlei omwegen
alleen een doffer uit Duitsland terug te
halen (de geleverde duivin was niet van
goede kwaliteit) in ruil voor witte Kapu-
cijners. Hij was toen genoodzaakt om
met een gele duivin in te kruisen en naar
zwart te gaan fokken. Dit lukte na enkele
generaties. Vervolgens leverde hij duiven
aan Oost-Duitsland (Thale, Harz), die
daar nu nog zijn. Ze werden het land in
gesmokkeld.

Bij A. van Dinther te Kilder (tel. 0314-
684538) zijn op afspraak vliegende
Kapucijnduiven uit de stal van Jan Kus-
ter aan het werk te zien.

De Kapucijn heeft as vliegduif erg inge-
boet, dat komt omdat hij vrijwel uitslui-
tend nog als voliérevogel wordt gehou-
den en gefokt. Ze vliegen vaak niet verder
dan 50 a 100 meter van huis vandaan.
Voor fokmateriaal kunt u zich in verbin-
ding stellen met Jan Kuster, e-mail:
j-kusterl @hetnet.nl.
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